
Jeugdduikhoekje
Skubba & Fred

De ontmoeting met Fred
Het was een mooie zomerdag aan de waterkant. Zoals steeds probeer-
de Skubba te duiken op zoek naar vissen en planten. Jammer genoeg 
zag hij alles een beetje troebel. Wat hij ook met zijn ogen deed, hij 
kon niet goed zien onder water. Knipperen hielp niet. Grote of kleine 
ogen maken of zelfs scheel kijken hielpen ook niet. Toen het donker 
werd, moest hij het water uit om op tijd thuis te zijn. Hij was een beetje 
teleurgesteld, want hij had niet veel gezien.

Thuisgekomen zag hij dat opa op be-
zoek was. Het viel Skubba nu pas op 
dat zijn opa een bril droeg. Hij ging 

naar opa en vroeg hem: "Opa, waarom 
draag je een bril?".
"Om beter te zien, Skubba", antwoordde opa. 
"Mag ik ook een bril ?", vroeg Skubba.
"Waarom?", vroeg opa verwonderd.
"Omdat ik ook beter wil zien", reageerde 
Scubba.
De oude man lachte. Hij mocht dan oud zijn, 
hij wist dat Skubba goed kon zien en dat zijn 
vraag iets met duiken moest te maken heb-
ben. Hij had wel een idee wat het probleem 
was.

Een week later zag Skubba zijn opa terug. 
Hij had een oude bril voor hem bij. Om beter 
te zien. Opa vermoedde dat Skubba ermee 
wou duiken en was benieuwd hoe Skubba 
dat ging doen. 

Vandaag had Skubba de oude bril van zijn 
opa meegenomen en met een elastiek op 
zijn hoofd gebonden. De bril bleef goed zit-
ten, maar boven water kon hij echter niet 
beter zien. 
Ook toen hij zijn hoofd onder water stak, kon 

hij er niet beter door zien. Waarom kan je 
onder water niet goed zien. Zelfs niet met 
een bril? Opa ziet toch beter met een bril?
"Wat ben je daar aan het doen ?", hoorde hij 
achter zich. Aan de kant zag hij een sportie-
ve leeftijdsgenoot met een wijze uitdrukking 
op zijn gezicht. 
"Ik probeer beter te zien onder water", riep 
Skubba.
"En lukt het?", vroeg de jongen.
"Nee, het blijft troebel", zei Skubba teleur-
gesteld.
"Dan hebben we een probleem", zei de an-
dere jongen en hij vervolgde met: "O ja, ik 
heet Fred. Wie ben 
jij?".

"Mijn naam is Skubba. Waarom stel je die 
vraag?".
"Ik hou je al een tijdje in het oog en ik vroeg 
me af wat je daar allemaal probeerde. Wat 
is je probleem?", vroeg Fred vol interesse.
"Als ik onder water ben, zie ik niet zo goed. 
Mijn opa ziet beter met zijn bril op, dus ik 
probeerde het uit onder water. Maar het 
helpt niet echt. Ook andere dingen lukken 
niet. Kan jij me misschien helpen?".
"Ik denk het wel" en Fred vertrok.

Wat een rare kwast, dacht Skubba juist voor 
hij zijn hoofd terug onder water stak. Mis-
schien moest hij met zijn bril aan scheel kij-
ken onder water? Zou dat lukken? 
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