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Skubba & Fred
In nov./dec. 2008 brachten we het eerste van vijftig verhaaltjes 
over Skubba & Fred. Een gebundelde versie van die verhaaltjes 
kan je downloaden op www.nelos.be/hippo-archief. Vermits we nu 
bijna 16 jaar later een hele nieuwe generatie jeugdduikers hebben, 
beslisten we om de verhaaltjes over Skubba & Fred opnieuw uit te 
brengen. We gaan ze wel een beetje opfrissen. Hier lees je alvast het 
eerste verhaaltje …

Zie hem daar staan. Een magere krul-
lenbol van 10 jaar. Met een ongewo-
ne naam: Skubba. Zit er iemand met 

deze naam in je klas? Ik ben zeker van 
niet. Ik denk zelfs dat je niemand met die 
naam kent. Het is een zeldzame naam. En 
toch, Skubba heet Skubba.

de geboorte van Skubba

Waarom zijn papa en mama hem deze naam 
gegeven hebben? Hij weet het ook niet.
Toen hij het hen vroeg, antwoordden ze: 
"Skubba komt van een woord uit een vreem-
de taal, Engels genoemd. Het is ingewik-
keld, maar het heeft iets met water te ma-
ken". Skubba kent een beetje Engels, maar 
dat woord kende hij niet. Hij heeft het even 
op het internet opgezocht, maar ook daar 
vond hij geen antwoord. Vreemd.
Maar als het iets met water te maken had, 
dan was het niet verwonderlijk dat zijn ou-
ders hem deze naam gegeven hebben: al 
van bij zijn geboorte zoekt hij water op. 

Zijn mama koos de naam, omdat hij onder 
het sterrenbeeld Waterman geboren is. Ze 
kon hem niet uitleggen waar het beeld zich 
bevindt. 

"Hoe kan ik onder een beeld geboren zijn 
als je niet weet waar het staat?", vroeg 
Skubba. Zijn mama wees daarop omhoog 
naar de sterren. Daar ergens moet de Wa-
terman zijn. Hoe hard hij ook keek, hij zag 
geen Waterman. Alleen fonkelende lichtjes. 
Zijn moeder moest goede ogen hebben om 
tussen al die lichtjes een man te zien. Hij 
vond het een beetje raar dat hij juist onder 
die man geboren was.

Bij zijn eerste badje viel hij uit de handen 
van de verpleegster, pardoes het water in. 
Haar kreten en de gil van papa waren niet 
van vreugde. Hij begreep nog steeds niet 
waarom ze hem zo snel uit het water haal-
den. Kon hij niet onder bijvoorbeeld vissen 
geboren zijn?

Vroeger hadden ze thuis een aquarium in 
de woonkamer. Papa heeft die met vis en al 
verkocht. Hij moest. Mama had Skubba op 
een zaterdagnamiddag tussen de vissen en 
plantjes ontdekt. Hij begreep niet waarom 
ze zo gilde toen ze hem vond. Hij vroeg zich 
af waarom grote mensen bang zijn van wa-
ter? Water is toch leuk.

Water is voor hem als een 
vriendje. Terwijl klas-
genootjes in een plas 
water springen, duikt 
hij erin. Plat op zijn 
buik. Als het regent, 
trekt Skubba geen 
vies gezicht, maar 
loopt hij fluitend 
naar school. Hoe 
natter, hoe liever. 

Zijn mama probeer-
de jarenlang om hem 
een regenjas aan te 
doen. Uiteindelijk gaf 

ze het op. Hij droeg de jas 
toch niet.

De eerste keer dat het gezin met Skubba 
naar een zwembad ging, kreeg zijn papa de 
kans niet om hem een zwembroek aan te 
doen. Helemaal naakt spurtte hij naar het 
zwembad en dook het diepe in. Hij begreep 
niet waarom papa en een andere man hem 
achterna sprongen en uit het water haal-
den. Hij weende niet omdat hij in het water 
gevallen was, maar omdat ze hem eruit ge-
haald hadden. 

Zwemmen heeft hij nooit geleerd. Nog voor 
de zwemjuf Skubba uitgelegd had hoe je 
plooien-open-dicht moest doen, had hij de 
overkant van het zwembad al bereikt. On-
der water! Zijn mama kreeg onmiddellijk 
haar geld terug. Zwemlessen waren niet 
aan hem besteed.

Zie hem daar staan … met zijn rare naam.
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